
Alle gouaches op Fabriano papier afmetingen 58 x 38 cm FL. 1969,- = € 893,49 

Allemaal aan tafel 
kinderen
1968, gouache op 
Fabriano papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Gouden Stan daard 
kip, 1971
gouache op 
Fabriano papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Zonder titel, 1969
gouache op 
Fabriano papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Paddestoelen goud 
vis, jaartal onbekend
gouache op Fabriano 
papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Klokhuis, heiligheid, 
..., 3 eenheid, jaartal 
onbekend
gouache op Fabriano 
papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Remise Remise, j
geen jaartal gouache 
op Fabriano papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Jonkvrouwe in de 
toren, geen jaartal 
gouache op Fabriano 
papier, 58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Emigrant, 1969
gouache op 
Fabriano 
papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Het zwarte boekje
jaartal onbekend,
gouache op 
Fabriano papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

niet wit oogst 
net net wit wit?, 
geen jaartal
gouache op 
Fabriano papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Rooksignaal,
1969
gouache op 
Fabriano 
papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

zonder titel, 1972
inkt op papier
50 x 32 cm
FL. 1969,- 
= € 893,49

zelfportret
geen jaartal
potlood op 
papier
FL. 1969,- 
= € 893,49

Wetenschap, 
Liefde, God, 
Waarheid, 1947
potlood op papier
FL. 1969,- 
= € 893,49

Film, 1970
Fabriano papier
38 x 58 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Op weg terug
geen jaartal 
gouache op 
Fabriano 
papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Geen titel, 1969
gouache op 
Fabriano 
papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49 

Kleuterschool,
geen jaartal
gouache op 
Fabriano 
papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

(Geen paniek) 
hemelsvlammend, 
geen jaartal
gouache op Fabriano 
papier
58 x 38 cm 
FL. 1969,- 
= € 893,49

Rick Messemaker
 Knupker, 1997
Analoge 
zilverbromide druk 
op Agfa portriga 
papier, Oplage 
3 +1 ap € 600,-

Rick Messemaker
 Atelier Knupker, 1997
Analoge 
zilverbromide druk op 
Agfa portriga papier, 
Oplage 
3 +1 ap € 600,-
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Een tijdcapsule - Ab Knupker (1927 – 2010)

/

Opening
Zaterdag 01-12-2018 I 16.00 uur

Openingswoord door Hugo Borst om 16:30 uur

Ab Knupker (1927-2010) verkocht bij leven twee autonome – dus 
niet in opdracht gemaakte – werken, waarvan één aan de vader van 
Hugo Borst. De rest van zijn oeuvre verdween via de BKR- regeling 
in loodsen en depots.

Een gedeelte van het oeuvre kwam op ons pad nadat Knupkers 
vrouw in 2017 werd opgenomen in een verpleeg-huis. Haar huis 
moest worden leeggeruimd, en zodoende stuitten Borst & Van 
Gelderen op een schatkamer aan kunst.

Een tijdcapsule.

Naast stillevens en portretten - waaronder een huiveringwekkend 
portret van zijn verslaafde, aan aids overleden dochter - troffen we 
een serie werken van een geheel ander kaliber aan, kunst die de 
tijdgeest – de 20ste eeuw in het algemeen en de periode tussen 
1966 en 1974 in het bijzonder – op unieke wijze weerspiegelde: 
een anarchistische en surrealistische verbeelding van politieke 
turbulentie, een evocatie van wat de mens allemaal aanricht en 
ontwricht op het gebied van macht, erotiek en oorlog.  
Niet alleen is het technisch gezien excellent gemaakt werk,  
maar ook zeer uitgesproken : de inhoud van de tijdcapsule roept 
Jeroen Bosch-achtige associaties op, de kijker wordt er in gezogen. 
Gek genoeg is het werk niet alleen gruwelijk en macaber, maar ook 
licht en humoristisch.

Van deze serie – bestaande uit 46 werken – tonen wij er 34 in 
Frank Taal Galerie. Knupkers werk is naar ons inzicht ten onrechte 
ongezien gebleven tijdens diens leven: het is onze taak en onze 
missie om over het hoofd geziene en/of vergeten kunstenaars te 
herontdekken en deze kleine meesters het podium te verschaffen 
dat ze verdienen. De geschiedenis corrigeren, noemen wij dat. 
Knupker verdient die correctie.

Hugo Borst & Oscar van Gelderen

PS 
Borst & Van Gelderen hebben geen pretenties in de kunst, wel ambities. Wij 
houden van Rotterdam, Joy Division, Vaandrager en voetbal, en koesteren een 
grote liefde voor kunst, met speciale aandacht voor outsiderkunst. We hebben 
er niet voor doorgeleerd, maar we hebben er wel oog, oor en neus voor. We 
houden ervan om jong talent te spotten, maar wat we het allerliefst doen is 
onbekend gebleven (niet zelden: overleden) kunstenaars de aandacht geven die 
ze verdienen. 

Frank Taal Galerie is located at the Van Speykstraat 129 in Rotterdam on number 129  
closeby the Nieuwe Binnenweg / Galerie Frank Taal is gelegen in de Van Speykstraat nr. 129, 
zijde Nieuwe Binnenweg 

Galerie Frank Taal 		 | www.franktaal.nl 		 | +31 6 414 00 927	 
Van Speykstraat 129 | 3014 VH Rotterdam	

opening hours | wed – fri 12.00 till 18.00
| saturday 13.00 till 17.00 and by appointment
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01-12-2018 — 08-12-2018 
Frank Taal Galerie Eentijdcapsule

Ab Knupker (1927 – 2010)
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